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Inleiding: 
 
 
 
Wij zijn met vakantie geweest naar Vollenhoven. De accommodatie heet 
Follenhoegh. 
De Follenhoegh is een verbouwde boerderij met een mooi terras. Naast de 
boerderij ligt een hertenkamp. 
Er zijn negen kamers, dus iedereen had een eigen kamer. Er is ook een mooie 
grote huiskamer met keuken. 
 
De reizigers waren Hannie, Hille,  Karin, Meint, René en Willemijn 
De begeleiders waren Frieda van vrijdag tot maandagavond, Rini van  
maandagavond tot vrijdag. Margriet en Yvonne de hele week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Dag 1 – vrijdag 9 augustus  naar Volllenhoven 
 
Frieda, Yvonne en Margriet zijn ’s middags rond 1 uur in Drachten. Vandaaruit 
vertrekken Yvonne (chauffeur) en Margriet met het busje met Karin en Meint 
naar Heereveen om Hille op te halen. En rijden vervolgens naar Vollenhoven.  
Frieda, die alvast boodschappen heeft gehaald voor het avondeten en ontbijt, 
rijdt met haar eigen auto direct naar Vollenhoven. Daar ontvangt ze René, 
Willemijn en Hannie. Die komen op eigen gelegenheid naar de locatie. 
Rond 3 uur zijn we allemaal in de Follenhoegh. We maken kennis met elkaar, 
drinken wat en  gaan het huis verkennen, pakken uit en maken de bedden op.  
 
’s Avonds eten we makkelijk, maar lekker!  Soep, worstenbroodjes, slaatje, 
toetje.  Karin maakt de slaatjes klaar. 
 
Karin heeft een moeilijke puzzel gevonden van 1000 stukjes en is er gelijk aan 
begonnen.  
 

 
 



 

 

 

  
 

 
 



 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 2 – zaterdag 10 augustus 
Vollenhove verkennen 
 
 
 
’s Middags hebben we op een 
terrasje in Vollenhoven genoten 
van een drankje en een groot 
stuk appelgebak met slagroom. 
De heren genoten van een 
biertje en Karin warme 
chocolademelk met slagroom.  
 

We hebben ook nog een rondje in Vollenhoven gelopen. Dat is een mooi oud 
stadje, maar met moeilijke smalle stoepjes.  
 
Karin deed samen met Frieda boodschappen voor de avond en de volgende 
dag. 
 
‘s Avonds aten we macaroni met gehakt en rode saus op verzoek van Meint.  
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dag 3 – zondag 11 augustus rustige dag  
 
Lekker ontbijtje met ei en warm croisantje. Hille kreeg z’n van huis 
meegekregen pap. 
’s Middags hebben we een wandeling gemaakt in het bos, rondom het 
hertenkamp. Het was een beetje heuvelachtig. Moeilijk voor Hannie met de 
rollator, maar ze heeft het gehaald! 
Thuisgekomen heeft Frieda het haar van Willemijn ingevlochten. Zij heeft 
daarbij gebruik gemaakt van een YouTube-filmpje! Was heel goed gelukt! 
’s Avonds aten we spinazie, witlof met ham en kaas en een heerlijke gehaktbal. 
Ook nog een toetje van yoghurt, gele vla en banaan. Iedereen vond het 
heerlijk. 
Later werd er Rummikub gespeeld. Hannie was de winnares! 
 



 

 

 

  
 



 

 

 

   

  

 
 

    
  



 

 

 

 
 
 
 

 

Dag 4 – maandag 12 augustus  rondvaart Giethoorn 
 
Maandag hebben we een rondvaart gemaakt in Giethoorn. Met een boot, die 

een speciale lift had voor rolstoelen. 

Het was erg warm, maar op het water met een beetje wind viel dat wel mee. Er 

waren heel veel boten op het water. 

We voeren over de grachten van Giethoorn en ook een stukje over het meer. 

Na de boottocht hebben we heerlijke pannenkoeken gegeten. Met spek, appel, 

kaas en stroop natuurlijk! En ijs toe. 

René en Meint gaven de voorkeur aan patat met kroket en natuurlijk een 

glaasje alcoholvrij bier. En een lekker ijsje toe. 

 

Toen we thuiskwamen was Rini er al. Hij lost Frieda af, omdat zij dinsdag weer 

moet werken. 

 

Karin heeft vandaag de puzzel van 1000 stukjes afgemaakt! Heel knap! 

Bij de Plus is er gelijk een nieuwe puzzel gekocht: ook een moeilijke van 1000 

stukjes.  

 

Tegen de avond heeft Frieda afscheid genomen.  

We vonden dat heel jammer, maar Rini was ook heel leuk. Hij draaide heel 
gezellige muziek, waar iedereen van genoot. 
 



 

 

 

 

   

  

 



 

 

 

    

 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Dag 5 – dinsdag 13 augustus  Naar Blokzijl 
 
We zijn naar Blokzijl geweest. Heerlijk op een terras bij de sluis geluncht. Patat, 
kroket en een alcoholvrij biertje voor René en Meint. 
Vanaf het terras konden we heel goed naar de bootjes kijken. 
 
Daarna een rondje gelopen in het dorp en een foto op de brug gemaakt. 
 
’s Avonds. Hollandse pot: Andijviestamppot met spekjes, rundervinken en 
appelmoes. IJs met vruchten toe. Karin en Hannie schillen de aardappelen. 
  
Ieder had na het eten z’n eigen bezigheden. René luisterde graag naar André 
Rieu, Karin puzzelde, handwerkte en kleurde, Hille kleurde ook, Hannie maakt 
graag een praatje, Meint leest graag in het boek van Freek Vonk, Willemijn las 
de Bobo en kleurde. 
 
 



 

 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dag 6 – woensdag 14 augustus naar het Dolfinarium in Harderwijk 
 
In het Dolfinarium hebben we de shows van de zeeleeuwen en de dolfijnen 
gezien. Bij de dolfijnenshow mochten we helemaal vooraan zitten. Sommigen 
werden nat gespetterd, maar dat was niet erg want ze kregen een zeil over zich 
heen.  
Daar nog een lekker ijsje met spikkels gegeten. 
 
’s Avonds heeft het even geregend, dus hebben we binnen gezeten. 
Weer heerlijk gegeten door Rini klaargemaakt.  Stoofvlees en varkenshaas met 
champignons, sperzieboontjes, salade en gebakken aardappeltjes.  Roomijs 
met vruchten toe. 
Later nog koffie met appeltaart met slagroom. Iedereen zat vol. 
 

   
 
 



 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Dag 7 – donderdag 15 augustus naar de orchideeëntuin in Luttelgeest 
(Pantropica) 
 
 

Uitgebreid ontbeten met eitjes en krentenbollen. Als lunch hadden we tosti’s. 
’s Middags naar Luttelgeest. Bij binnenkomst allemaal op de foto met de 
boswachter.  
We hebben de orchideeën en andere bloemen bewonderd. Maar ook de 
vlinders en de vogels. 
De orchideeënkas was voor Hille een groot wonder. Hij heeft  een orchidee 
gekocht in de winkel. Hannie vond heel mooie kaarten in de winkel. Ook Meint 
kocht een orchidee. 
 
De laatste avond van de vakantie zijn we uit eten gegaan bij de chinees in 
Vollenhoven.  Er kwamen verschillende   heerlijke schotels op tafel. Er bleef 
niets over. Meint at alle restjes op.   Met ijs toe. 
Met volle buik naar huis. En alvast de koffers inpakken. 
We gingen op tijd naar bed. 



 

 

 

   



 

 

 

  

   
 



 

 

 

   
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
Vrijdag 16 augustus  - weer naar huis 
 
Vroeg uit de veren, want 3 vakantiegangers worden vroeg opgehaald. Willemijn 
om negen uur, René en Hannie iets later. 
Om half elf hebben we het huisje verlaten. En om half twaalf hebben we Hille 
weer afgezet in Heereveen, waar z’n schoonzusje hem kwam ophalen.  Meint 
en Karin reden mee naar Drachten. 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot ziens, tot de volgende 
vakantie   
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* WIST JE DAT?! 

-We de hele week mooi, warm weer hebben gehad. Alleen op woensdag een klein beetje 

regen! 

-Frieda de pan met jus liet vallen en dat we daardoor aardappels met curry aten.  

-Hannie graag alles zelf doet en goed aardappelen kan schillen. 

-Willemijn graag de Bobo leest en altijd lacht. 

-Meint graag CD’s had willen kopen, maar dat we geen winkel hebben gevonden waar dat 

kon. 

-Karin graag grapjes maakt, heel goed kan puzzelen en graag boodschappen doet. 

-Hille heel erg van orchideeën houdt en ook van lekkere luchtjes 

-René gek is op muziek, vooral op André Rieu en Abba 

-Rini zegt dat hij niet kan koken, maar heel lekker stoofvlees en ook heerlijke toetjes heeft 

gemaakt, 

.  

 

 

 

 



 

 

 

     
 



 

 

 

  



 

 

 

     



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


